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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   31 augustus 2025 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Marina van der Zwaag 
Ouderling: mw.  Janny van Huizen 
Diaken: dhr.  Arjan Wensink 
Organist: mw.  Gertje van Elsacker 
Koster: dhr.  Anthonie Verwijs 
Videoteam: dhr.  Cees van der Zwaag 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
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Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 
Aanvangslied  23c: 1, 2 en 5 
 

1  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom - 

en niets dat mij ontbreekt. 

 

2  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam. 

 

5  Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

 
Bemoediging en Groet: 
V: Onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde schiep 
A: EN ONS MENSEN MAAKTE OM IN VREDE TE LEVEN 
V: Ons houvast is de God die ons leven draagt met het licht van zijn liefde 
A: AL ONZE DAGEN EN IN EEUWIGHEID 
V: In Zijn naam zijn we hier bij elkaar en mogen we elkaar groeten: 
A: VREDE VOOR U, VOOR JOU EN VOOR DE WERELD.  AMEN. 
 
Kyriegebed  
 
Glorialied   675: 1 en 2 
 

1  Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 
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aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

2  Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Als gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen   zingt Plonie  “Ruach”: 
Ruach, Ruach, Ruach ( 2 x ) 
Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest zegt, De Heer  ( 2 x ) 
Ruach, Ruach, Ruach, ( 2 x ) 
Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest zegt, De Heer ( 2 x ) 
Ruach, Ruach, Ruach, ( 3 x ) 
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Voor de kinderen 
 
Schriftlezing   Kolossenzen  3:  12 t/m 17  (NBV21)   door de lector 
 

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, 
moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid en geduld.  
13  Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.  
14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte 
eenheid maakt.  
15  Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u 
geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.  
16  Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan 
elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en 
liederen die de Geest u vol genade ingeeft.  
17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de 
Vader, dankt door Hem. 
 
Zingen Lied 657: 1 en 4 
 

1  Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

4  Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 
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Uitleg en verkondiging 

 

Meditatief orgelspel 

 
Zingen Lied 969: 1, 2, 3 en 4 
 

1  In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

2  Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

3  Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 
 
AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 
Zingen   Lied 340b 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 
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geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

 
 
Afscheid van de aftredende ambtsdrager: 
Martin Vooijs (jeugdouderling) 
 
Zingen   Lied op de melodie van Lied 834: 
 
Heer, dank U voor het goede werk, 
gedaan met liefde voor uw kerk, 
door Martin, trouw en toegewijd; 
schenk hem nu nieuwe vreugdetijd. 
 
Martin neemt tussen de gemeenteleden plaats 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdragers: 
Henk Moerenhout (ouderling – voorzitter kerkenraad) 
 
Henk gaat vooraan zitten 
 
Opdracht 
 
Gelofte 
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Zingen Lied 361: 1 en 2 
 

1  Er heeft een stem gesproken, 

de Heer was daar! 

Antwoord Hem vastbesloten, 

sta voor Hem klaar! 

 

2  Behoud het woord, de gaven, 

met wakkere zin; 

volhard uw taak te dragen 

en leef daarin! 

 
Bevestigingsgebed 
 
Bevestiging 
Onder handoplegging ontvangt de nieuwe ambtsdrager de gave van de Heilige 
Geest. 
 
Aanvaarding en verwelkoming: 
V: Gemeente, dit is jullie nieuwe ouderling. Willen jullie hem ondersteunen in 
zijn ambt? 
A: JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE! 
 
Gebed van Franciscus van Assisi 
 
Plonie zingt “Leg maar stil je hand in Zijn handen” 
Leg maar stil je hand in Zijn handen, 
zeg maar stil “Amen” op Zijn Woord. 
Laat Zijn licht in je hart zo branden, 
voor Hem, die je “ja” heeft gehoord. 
 
Kom maar steeds met moeilijke vragen, 
tot de God, die het antwoord weet. 
Hij, die jouw lasten ook wil dragen, 
is het, die je nimmer vergeet. 
 
Geef Hem maar je volste vertrouwen, 
weet ook dat je Zijn kind mag zijn. 
Je mag zijn kerk mee helpen bouwen, 
zing maar mee heel zacht dit refrein: 
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Refr. 
Leg maar stil je hand in Zijn handen 
zeg maar stil “Amen” op Zijn woord. 
Op de weg naar hemelse stranden,  
naar de stad met gouden poort. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader 
 
Collecten,  
tijdens de collecten zingt Plonie     “Voldoende voor vandaag”:     
 
Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor   Pastoraat (L) 
  2e collecte voor   Zending 
  3e collecte voor   Onderhoud kerken 
                                
 
Er zullen stormen zijn 
die niet wijken van mijn weg. 
Beproevingen en strijd 
waar mijn geloof door wordt getest. 
Maar wat ik weet over Uw goedheid 
Uw genade die mij draagt. 
Zij gaan door voor eeuwig 
en zijn voldoende voor vandaag. 
 
Als ik mij druk maak over morgen 
word ik niet overmand. 
De lasten die ik meedroeg 
mag ik leggen in Uw hand. 
Maar wat ik weet over Uw goedheid 
Uw genade die mij draagt. 
Zij gaan door voor eeuwig 
en zijn voldoende voor vandaag. 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, is voldoende voor vandaag ( 2 x ) 
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De vreugde en de tranen 
Ik vind U in allebei 
Ook in mijn zwartste dagen 
Is Uw vrede dicht bij mij. 
 Ik ben zo dankbaar voor Uw goedheid 
Uw genade die mij draagt. 
Zij gaan door voor eeuwig 
En zijn voldoende voor vandaag. 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, is voldoende voor vandaag ( 2 x ) 
 
Eens zal ik U zien Heer 
mijn geloof is dan mijn zicht. 
Als mijn lijden van vandaag 
mijlenver achter mij ligt. 
Ik mag dan leven in Uw goedheid 
Uw genade die mij draagt 
Zij gaan door voor eeuwig, ( 3 x ) 
Alle glorie voor Uw naam. 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3 
 

1  Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
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3  Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Zegen,  gezongen Amen 

 
 
Na afloop van de dienst krijgt de gemeente de gelegenheid de vertrekkende en 
nieuw bevestigde ambtsdragers de hand te schudden. 
 
 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  7 september 2025  
“Inspirerende ontmoeting” in de Sint-Martinuskerk te Halsteren 
10.30 uur inloop,  11.00 uur officieel gedeelte. 
Voorganger :  ds.  Marina van der Zwaag. 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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